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Nieuwsb’engel 27 

 
Hier is dan eindelijk weer eens een nieuwsbrief. 
De laatste weken hebben jullie wel diverse brieven mee naar huis gekregen en e-mails, maar een 
echte nieuwsbrief kwam er even niet van. Druk, druk, druk, enz. enz. enz!!!!!!!!!! 
 
Wat hebben we na de laatste nieuwsb’engel allemaal gedaan; 
 

 Gezongen tijdens een viering in het Catharinaziekenhuis 
 2 kerstconcerten en wel in verzorginghuis Vonderhof en Engelsbergen  
 Tijdens de kerstbijeenkomst voor personeel en vrijwilligers van de Orangerie de mensen 

welkom geheten, boven aan de reling van de vide bij de hoofdingang, met kerstliedjes.  
 Op kerstavond de viering gezongen in de verrijzeniskerk 
 1ste kerstdag de viering gezongen in verpleeghuis Dommelhoef 
                 Daarna hadden we een welverdiende kerstvakantie, 

               2 weken lang met veel sneeuw en ijs. Misschien zijn enkelen  
               van jullie wel wezen schaatsen. 

 
 Na de kerstvakantie zijn we weer begonnen met de repetities en zijn jullie gestart met de 

theorie-boeken ‘jongleren’. Niets verplicht en ieder op eigen tempo. Je leert bijna 
spelenderwijs muziek lezen. Elke week breng je je boekjes mee naar de repetitie, waar jullie 
dan zo’n 10 minuutjes per keer erin gaan werken en uitleg krijgen van de ‘juf’. Spelenderwijs 
hebben jullie zelf ingevoerd: 2x vergeten is trakteren! Oeps….dit doet zeer bij sommige 
kinderen, maar het helpt wel om er elke week aan te denken.  

 Vervolgens zijn we op 29 januari met de trein naar Tilburg geweest om deel te nemen aan 
een workshopdag van koorplein Brabant. Tijdens deze dag hebben de kinderen keihard 
gewerkt om twee liedjes van Annie M.G. Schmidt als 2 musicalnummers neer te zetten. Goh 
wat waren we trots op jullie en wat hebben jullie hard gewerkt. Gelukkig vonden jullie het 
allemaal erg leuk om te doen. Moe maar voldaan en veel geleerd zijn we gedeeltelijk met 
eigen ouders en gedeeltelijk met de trein huiswaarts gegaan.  
Een mooi leerzame dag in de pocket! 
Helaas is er nog geen link te vermelden om een en ander terug te kijken/luisteren op hun 
website. 
 

Hieronder 1 van de liedjes die jullie gezongen en uitgebeeld hebben. 
 
De mooiste blommen 
 
Midden op het grote plein staat het stalletje van Katrijn 
„Mooie blommen, mooie blommen mensen, hierheen moet je kommen. 
'k Heb margrieten, mooie anjers ’k heb violen, zulke kanjers. 
Rode rozen, korenbloemen veel te veel om op te noemen. 
Lelietjes van twintig centen prachtig mooi, je ruikt de lente“. 
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Daar komt kleine Pieter aan bij het stalletje blijft hij staan 
Wel, m’n jongen, zegt Katrijn „wat zal ’t wezen, wat zal ’t zijn. 
Irissen met lange stelen wil je paarse, wil je gele. 
Zestig centen maar, de tien wil je roosjes dan, misschien? 
Moet je ze voor moeder halen neem dan lelietjes-van-dalen“. 
 
„Nee“, zegt Pieter, „wel het was voor de juffrouw van de klas 
Weet je, ze verjaart vandaag en nu geef ik haar zo graag 
bloemetjes met gele hartjes maar ik heb alleen twee kwartjes” 
„Lieve jongen“, zegt Katrijn, „dan krijg jij van mij jasmijn“. 
Kijk, daar gaat hij met zijn petje en zijn prachtige boeketje. 
 
Mooie blommen! Mooie blommen! 
 
Welverdiend uitje! 
 
Op zondag 6 februari zijn we met z’n allen naar De Hooiberg in Bladel geweest.  
Dit uitje hadden jullie  nog tegoed, omdat iedereen zo goed zijn/haar best heeft gedaan tijdens de 
wintermarkt in Helvoirt in november 2009 en de sponsorfietstocht in juli 2010.  
Tijdens deze acties hebben we met z’n allen geld opgehaald wat gedeeltelijk rechtstreeks naar de 
kinderen zou gaan en gedeeltelijk naar de koorkas, om onder andere onkosten te kunnen betalen.  
Op www.speelboerderij.nl kun je een leuke kleurplaat downloaden en uitprinten om in te kleuren.  
Ook dit is wederom een hele gezellige en vooral actieve dag geweest voor allemaal.  
Lees maar wat Elly erover geschreven heeft. 
 
 
 
 
 
 
De Bengels in de Hooiberg 
  
Zondag 6 februari zijn we naar kinderspeelboerderij de Hooiberg geweest in Bladel.  
We reden met 4 auto's ernaar toe en om half twaalf gingen we naar binnen.  
Schoenen uit en iedereen meteen op een supergrote blauwe glijbaan.  
Binnen kon je ook knutselen en je kon er o.a. maskers maken met veren en glitters. 
Buiten op de skelters was het hard trappen en iedereen zat wel een keer vast tegen de zijkant 
aan. De trampolines waren erg leuk en veel kinderen konden een salto maken. Binnen had je 
ook nog een grote ballenbak. Wel eerst van de glijbaan af of door de glijbuis. Het was eigenlijk 
een speeldoolhof en je kon klauteren en klimmen. Het spookhuis was helemaal niet eng, zeker 
niet als je er gewoon liedjes in zingt. En je kon ook schieten met zachte plastic schijfjes. We 
kregen lekker friet met een frikadel of bitterballen. En 's middags nog chips of een ijsje. Tegen 
vier uur zijn we weer teruggereden. Het was een heerlijke dag en iedereen was helemaal niet 
moe toen we weer thuis waren. Dat willen we volgend jaar wel weer ! 
 
Nou Elly wie weet wat we in de toekomst weer eens gaan organiseren.  
Enne………waren jullie echt niet moe ????? na al dat rennen, glijden, spookhuizen, knutselen, 
springen, klauteren enz. 
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Waar hebben we nog meer opgetreden. 
 

 20 febuari 2011: Concert in verpleeghuis Berkenheuvel, Grote Bos 6 in Geldrop. 
Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door Stichting ‘vrienden van Berkenheuvel’. 
Een groep vrijwilligers die één zondag per maand iets gezelligs organiseren voor de bewoners 
van berkenheuvel.  

 
En dan: Ons eerste echte ‘open’ jaarconcert 
 

 10 april 2011:  
 
Familie- en vriendenconcert. We verzoeken jullie om tijdens dit concert allemaal aanwezig te 
zijn. Enkele mensen (ouders en bestuursleden) zijn druk bezig geweest om hiervoor veel en 
goede reclame te maken.  
Iedereen is welkom tijdens dit concert. Ouders, opa’s en oma’s, broers en zussen, ooms en 
tantes, buren, klasgenoten, juffen en meesters, vrienden, enz.  
Afgelopen maandag hebben we de generale repetitie hiervoor gehad.  
Wauw, wat klonk dat mooi en goed zeg!! 
Hieronder 2 foto’s van de generale repetitie. 
 

    
 
 
Wij willen u en uw familie, vrienden enz. erop attenderen, dat foto’s maken tijdens het concert 
niet gewenst is. De kinderen zijn erg snel afgeleid en u begrijpt als er constant mensen lopen 
te fotograferen, dat dit storend is voor de kinderen en de begeleiding. Er worden foto’s 
gemaakt door de werkgroep. Inge en/of Stijn nemen dit voor hun rekening. 
Een dvd met foto’s is na het concert te bestellen voor de koorleden bij Inge en Stijn, tegen een 
kleine vergoeding (kosten dvd), indien je dit graag wilt even een email naar stijn.imr@chello.nl  
 
Misschien willen familieleden / vrienden ook een dvd met foto’s, die kunnen deze dan zelf 
kopiëren. 
 
Het juiste adres van de concert locatie is: Weisshorn 169, Eindhoven. 
De kinderen zijn 13.45 uur aanwezig en dragen een blauwe spijkerbroek/rok, en dan tot slot 
nog het volgende: er worden ook cd-opnames gemaakt van dit concert welke natuurlijk ook 
voor de leden beschikbaar komt voor ouders. 
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 19 november 2011:  
 
Zingen tijdens een gala ten bate van een kinderfonds. Ons koor is hiervoor benaderd door 
Van Hoof Producties om te komen zingen tijdens dit gala. Verdere gegevens zijn nog niet bij 
het bestuur bekend, maar zet deze datum alvast op de kalender. Het is op een zaterdag en 
kan ‘s middags of ‘s avonds zijn.  
 

 18 december 2011:  
 
Zingen op de kerstmarkt in het winkelcentrum Kastelenplein. Uiteraard volgt hierover t.z.t. 
meer informatie 

 
Bovenstaande data staan al vast. Als ze nog niet op de kalender thuis staan……….rennen dan!!!!  
En rap op die kalender deze data.  
 
 
Varkentjes wassen  

 
Jullie zullen wel benieuwd zijn hoeveel geld jullie bij elkaar gewassen hebben 
tijdens het ‘varkentjes wassen’. We hebben de boekjes moeten aanschaffen en niet 
iedereen had zijn/haar boekje helemaal ‘gewassen’ (wat natuurlijk niet erg is) maar 
we hebben toch € 335,00 overgehouden.  
Iedereen die de moeite heeft genomen om aan deze actie deel te nemen natuurlijk 
hartelijk bedankt namens bestuur en vooral namens de penningmeester. 
 

 
Dan tot slot nog even het volgende 
 
Denk eraan dat we lid zijn van een club/vereniging. Er zal altijd wel een keer een liedje, ‘n optreden of 
gelegenheid zijn, waarvan je denkt: ‘dit vind ik niet zo leuk om aan mee te doen’.  
Probeer solidair met de andere ‘clubleden’ te zijn om het dan toch op te brengen aanwezig te zijn. 
Jullie repeteren samen om iets moois neer te zetten, of het nu ons concert is, een optreden in een 
verzorgingshuis, zingen in een viering enz. Onze prioriteit ligt bij het zingen en andere dingen die er 
dan bij komen (denk hierbij bijv. aan mensen die misschien eens raar doen in onze ogen, aan een 
viering in de kerk, enz.) proberen we te accepteren. Ook als je het moeilijk vindt.  
Er is ons ter ore gekomen dat sommige kinderen het moeilijk vinden om in een viering in de kerk mee 
te doen. Wij hebben als werkgroep besloten om vóór zo’n optreden aan de kinderen te vertellen wat er 
gaat gebeuren en dat zij niet overal aan mee hoeven te doen. 
Wij zijn nu eenmaal een profaan koor met liturgische inslag, hetgeen betekent dat we ook af en toe in 
een kerkdienst zullen zingen.  
 
Hopende op uw begrip hiervoor.  
 
Bestuur De zingende B’Engels 


